
 

Geschiedenis van de Groenelaan 
 

De wijk Groenelaan. Waar komt die 
naam vandaan? Dwars door de 
weilanden liep een lange, met bomen 
beplante weg, de Middenweg van de 
Bovenkerkerpolder. De weg was vroeger 
niet verhard. Er waren enkele 
boerenbedrijven in de omgeving en de 
boeren gebruikten deze weg om bij hun 
land te komen. De weg werd, door de mooie bomen, in de volksmond ook 
wel het groene laantje genoemd.  Dat werd later Groenelaan. 
 

Het plan voor de wijk stamt uit 1966. De 
hoogbouw was voor die tijd 
vooruitstrevend. Er kwamen veel 
woningen op een relatief beperkte 
oppervlakte. Het groen werd met name 
geconcentreerd aan de buitenrand van 
de wijk. De wijk is in vier woonbuurten 
verdeeld. Eind jaren zestig waren de 
eerste woningen gereed.  

 

Ten noorden van de wijk kwam een deel dat 
bestemd was voor zorg. Hier werd als eerste 
het ziekenhuis gerealiseerd. Dit was op de 
plek waar Boerderij Langerhuize stond.  
De realisatie van het ziekenhuis, dat de 
naam Nicolaas Tulpziekenhuis zal krijgen, is 
al een geschiedenis op zich... 
 

Begin jaren 60 van de vorige eeuw 
kampten huisartsen, chirurg en andere 
specialisten met het probleem dat zij 
aangewezen waren op de ziekenhuizen in 
Amsterdam en Haarlem. Dat is niet 
handig omdat de artsen langs meerdere 
verschillende ziekenhuizen moesten om 
hun patiënten te bezoeken.   

Bovenstaande foto’s met dank aan de Beeldbank Amstelveen  



 

Burgemeester Rijnders besloot onderzoek te 
laten doen door het Nederlands Economisch 
Instituut naar de noodzaak van een ziekenhuis in 
Amstelveen. En die noodzaak was duidelijk.  
De kosten voor het ziekenhuis waren acht miljoen 
gulden. Er werd als voorwaarde gesteld dat de 
burgers zelf 5% moesten bijdragen.  
 
Hiervoor werd de Actie Thermometer opgezet. 
Een grote thermometer op Plein 1960 liet de 
stand van de inzameling zien. En zo werd de 
eerste stap gezet naar ‘de geboorte van het 
Nicolaas Tulpziekenhuis.  
 

De hele geschiedenis is te lezen in de Amstel Mare 
van december 2023. Ook zijn er leuke feitjes in 
beschreven zoals dat er geen veiligheidsspelden 
bleken te zijn en die snel bij de drogist gehaald 
moesten worden.  
 
Vereniging Historisch Amstelveen 
De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen 
en vastleggen van de geschiedenis van Amstelveen 
en organiseert verschillende activiteiten. Wil je 
meer weten over de geschiedenis van Amstelveen 
of het werk van de vereniging? Komt eens langs! Wij zijn op zaterdag van 
11.00 tot 13.00 uur in ons verenigingsgebouw aanwezig. Er is veel te zien, 
van oude gebruiksvoorwerpen tot foto’s en van documenten tot 
vondstmateriaal, afkomstig van opgravingen.  
 
Wij brengen vier keer per jaar een tijdschrift uit, Amstel Mare. Leden krijgen 
deze, evenals de nieuwsbrieven, vanzelf toegezonden. Leden hebben ook, 
indien van toepassing, recht op ledenkorting op onze publicaties.  
Lid worden kan door aanmelding bij de ledenadministratie of stuur 
een e-mail:  verhistoraveen@hetnet.nl.  
De vereniging is te vinden aan de Orion 19A, 1188 BZ  Amstelveen. 
 

www.historischamstelveen.nl 
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